Blikvanger

Herman Vuijsje liep in 1989 van Santiago d
huidige pelgrimeren herkent hij andere fenomene

¢ Compostela naar Amsterdam. I het
n uit de samenleving, zoals d

trend om wel individueel op pad te gaan, maar niet alleen.

Margot C. Berends

Vuijsje, socioloog en publicist, niet

I ets tegendraads is Herman

vicemd. Echt verwonderlijk is het

daarom niet dat hij de bekende Santiago de

Compostela-pelgrimstocht in omgekeerde

richting liep: van Spanje naar Amsterdam.

Maar hij had er ook inhoudelijke redenen

voor: “Als niet-katholick vond ik het een
beetje vreemd om naar Santiago te gaan
Tot ik besefte dat dit pelgrimsoord een
soort middeleeuws katholicisme vertegen
woordigt, waarvan het libertijnse Amster
dam een tegenpool is. Het leck me daarom
goed om die historische ontwikkeling van
het verleden naar het heden te volgen. Ik
liep niet vanuit een diepe persoonlijke
religicuze behoefte, maar uit nieuwsgierig
heid: wat zou ik merken van die overgan
gen in de geschiedenis, welke mensen kom
ik tegen, welke inzichten krijg ik, wat zal
zich voordoen? Omdat ik tegen de richting
in liep, zou ik veel mensen tegenkomen die
ik het hemd van het lijf kon vragen.”
In de kloosterkerk van Roncesvalles,
waar veel pelgrims langskomen, wordt
dagelijks een mis voor hen opgedragen,

waarbij zij ook de zegen kunnen krijgen
Eén pater hield bij hoeveel pelgrims er

langskwamen en turfde hun motieven.

Vuijsje gaf aan dat zijn beweegredenen

itueel waren, “Daar

journalistiek en sp
at werd er

was toen geen hokje voor, dus

los naast geschreven. Religicus en cultu

reel kon wel, Spiritucel betekende dat je

je bezighicld met vragen over het leven,

maar zonder dat je ergens in gelooft. Ik
kreeg de zegen nict. Ik was cen peregrino al
contrario, een omgekeerde pelgrim, zo zei
. Naderhand kreeg ‘spiritucel’ wel

die pat
cen eigen hokje.”

Vagevuur

Maar Vuijsie was niet de enige die niet in
een traditioneel vakje te plaatsen was, Al
in 1989 waren de meeste medepelgrims
niet katholiek volgens het boekje. “Al-
lemaal waren ze wel ergens tussen Rome
en Amsterdam blijven steken. Ze liepen
om de meest uiteenlopende redenen mee,
Maar ze praatten daar niet zo gemakkelijk
over als ik gehoopt had. Waarom mensen

in de Middelecuwen een pelgrimstocht

ondername vident. Ze konden er cen
aflaat mee verdienen, waardoor ze minder
Jang in het vagevuur hoefden te branden

Maar tegenwoordig weten veel pelgrim:

zelf niet precies waarom ze op pad zijn
Of ze wilden geen antwoord geven als i}
ernaar vroeg, Met mijn vraag kwam ik op
een intiem en emotioneel gebied. Nict ic
dereen had zin daarover te vertellen. Daar
aan merk je dat het fenomeen pelgrimage
geindividualiseerd is.

Toch waren er wel mensen met simpelc
antwoorden: ik ben getrouwd; werkloos;
eris een moment in mijn leven dat ik vier
of betreur of waarover ik wil nadenken
Eén man had kanker - die zou dood gain
Hij had gekozen voor cen voettocht naar
Compostella in plaats van therapic en

bestraling,”

Contemplatieve stemming
Fietsen naar Santiago kan ook, maar de
wandelaars kijken eigenlijk een beetje op
ze neer. Ze gaan te snel, aldus Vuijsje. “Net
als je een beetje in de stemming komt, ben
jeeral. De beleving van een pelgrimstocht
is juist het onderweg zijn, en dat houdtin
dat je mensen ontmoet. Als je fietst, moct
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je stoppen en doelbewust cen praatje gaan

maken. Als je loopt, raak je volkomen

organisch in gesprek. Door de lengte van
de tocht word je een beetje raar op het
laatst. Je gaat veel minder eten, je ver

sterft een beetje. Ook geestelijk, je wordt
losgezongen. Tk vond het bijvoorbeeld
niet prettig om in een grote stad te zijn. Tk
kwam door Parijs, en dat vond ik eigen
lijk een opfokkend fenomeen. Tk kon niet
tegen het lawaai, de drukte. Daarna ben ik
grote steden gaan mijden. Je komt in e
contemplatieve stemming,
Tegenwoordi is een andere belangrijke
dimensic van het pelgrimeren dat je in
de natuur verblijft. De pelgrim voelt zich

daarin opgenomen. De natuur is cen reli

gicus beginsel voor veel mensen, vertelt
Vuijsje. “Je bent bevrijd van de dwang van
de tijd. Je hebt de rust om een bloemetje te

j Kkt

ker dan vroeger

bekijken, je ziet hoe mooi dat gema

De natuur s nu be
/ij ervaren dic als goed en mooi, nie

mand denkt er meer aan dat de natuur ool

gemeen en hard kan zijn.”

Verder ben je los van je beslommeringen,

n: doe ik

n leven? Die

je wordt uitgenodigd na te denk
het allemaal wel goed in m
gedachten hoeven niet iets met God te
maken te hebben: “Alle vastigheden over
het opperwezen en het hiernamaals zijn
verdampt. Alle vormen van pelgrimage

of religie die daarop inspelen, verdampen
ook.” Zo zijn er pelgrims die gewoon al
leen voor de sport gaan, weet Vuijsje. Bijna
clke Spaanse student pelgrimeert wel een
keer in zijn leven.

Casco-ritueel

Het aantal pelgrims naar Santiago groeit.
“De kerk loopt leeg en de pelgrimstoutes
lopen vol. Alles wat met gedwongen of
eenvormige collectieve religiositeit te
maken heeft, wordt minder. En alles wat
met individuele, zelf vormgegeven, leuke
en gezonde sportiviteit te maken heeft,

wordt meer. Tk noem dat casco-rites. Een
casco-ritucel is een ritucel waarvan alleen
de vormen worden gegeven, maar dat je
verder helemaal naar cigen goeddunken
kunt invullen. De pelgrimsroute naar
Santiago is daar een goed voorbeeld van,
Voor andere pelgrimsplaatsen geldt dat
minder. Santiago is op een miraculeu:

manier ongelooflijk goed toegesneden op
de moderne behoeften. De huidige vorm
aarin onderweg zijn belangrijker is dan
aankomen, past goed bij onze tijd.”
Door in omgekeerde richting te lopen,
werd Vuijsje steeds meer een eenling
Dat sluit aan bij de huidige samenleving,
vertelt hij. Vroeger gingen pelgrims in
onder meer

Kleine groepjes onderw

gheidsredenen. De aankomst w

sowieso groepsgewijs. Bij Vuijsje was
het precies andersom, hij werd steeds
cenzamer. Voor herdrukken van zijn boek
Pelgrim zonder God gaat hij nog wel eens
terug, en het valt hem op dat steeds meer
m n in hun eentje lopen. “In 1989 was
ik cen uitzondering. Nu gaat een kwart 3
een derde alleen op pad. Dat doen ze mis:
schien omdat ze juist doordoor anderen
ontmoeten. Of ze lopen even samen op,
en gaan daarna weer zonder het groepje
verder. Ook dat is een fenomeen van
onze samenleving: je gaat individueel je
weg, maar niet alleen. Vergelijk het met
vrijwilligerswerk, dat gebeurt nog steeds
maar de banden worden korter en vrijblij
vender. Hetzelfde geldt voor het lidmaat

n kerk.”

schap van e

Vervaging

Een prangende vraag in pelgrimsland is

waarom zou je iberhaupt naar
lopen?

ntiago
om niet gewoon elders in de
natuur? Je ervaart toch iets extra’s op dez
route, aldus Vuisie: als pelgrim
dat hier miljoenen voor jou hebben gelo
pen. Dat is een vorm van transcendenti

niet met het hogere hiernamaals, maar

wel een geestesverwant: chap met mensen
die dood zijn.”
Tijdens zijn tocht vroeg Vuijsje aan de
dienstdoende pastoors of het vagevuur-
idee nog leefde. “Ecuwenlang was dat toch
het thema op deze route. Maar nee, dat
speelt helemaal niet meer. Deze geeste-
lijken bedienen dus pelgrims die er cen
beetje een potje van maken. Hoe gaat dat
verder? Als ook zij er een potje van gaan
maken, is dat geen probleem meer. O
komt het tot een soort clash?
Vroeger had je binnen de sociologie de
seculariseringsthese; vanaf het begin van
de mensheid is de trend dat mensen steeds
minder religieus worden. Eerst was er het
pantheisme, daarna het polytheisme, dan
het monotheisme en vervolgens het se
Jarisme. Daartegenin kwam de deseculari
seringsthese: er is een godvormige leegte
in ons bestaan die moet worden gevuld;
dat is de mensheid eigen.
Tk zet daar de vervagingsthese tegenover.
We weten niet meer waar we het over
hebben. God, alles wat met het boven
natuurlijke te maken heeft, is viuchtig
eworden. Niemand weet nog of het wel of
niet ‘bestaat’. De strijd tussen atheisten en
niet-atheisten zoals die in het Westen ge
voerd wordt, vind ik achterhaald. Er is een
vervaging, de beide kanten naderen elkaar.
Ook veel echte diehard-kerkleden geven

aan dat ze eigenlijk ‘et eworden
Waarom pelgrimeren mensen? Vroege
vanuit het aflaatdenken: de straf voor je
zonden wordt deels kwijtgescholden. Wat
hedendaagse pelgrims doen lijkt daarop.
Zij vragen zich al lopend af: doe ik het
wel goed, ben ik wel aardig voor anderen?
Beiden zijn een beetje met dezelfde dingen
bezig, en hoe je dat noemt is in the eye of
the beholder. Dat is de vervaging waar ik
het over heb. Ik denk dat het niet lang
meer duurt tot er bijna niemand meer
traditioneel religieus is.”
Als Vuijsies voorspelling uitkomt, zullen
de turvende paters langs de route naar
Santiago de Compostella hun hokjesfor
mulier opnieuw moeten aanpassen. En ze
zullen de oplage moeten vergroten.
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